HEILIGEN \Y% PAROCHIE
Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus

Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.159 Vrijdag 4 oktober 2024

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088 | S @

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie

Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden
van ons pastoraal team,

pastoor Ronald van Bronswijk

of pastoraal werkende Giny van der Korput,

aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:

Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6
4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl
Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,

dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Annetti Schaap
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.
E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
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Vieringen en activiteiten in de Vijf Heiligen Parochie

Vrijdag 4 oktober 2024 18.30 - 20.00 uur H. Gummaruskerk Wagenberg
Dierenzegening,

Zaterdag 19.00 uur H. Antonius Abtkerk

5 oktober 2024 Eucharistieviering R. v. Bronswijk

27¢ zondag door het jaar Cantor H. Vergouwen. Organist: J. v. Opdorp

Zondag 6 oktober 2024 9.30 uur H. Gummaruskerk Wagenberg

27¢ zondag door het jaar Eucharistieviering R . v. Bronswijk

Dameskoor GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt
o.l.v. ). Terpstra, orgel J. v. Opdorp.

9.30 uur Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’
Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput
Cantores van het Blasiuskoor met organist H. Vergouwen

Maandag 7 oktober 2024 19.00 uur Tuinzaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’
Rozenkransgebed o.l.v. Ria Horrevoets — van Meel
Zondag 13 oktober 2024 9.30 uur Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ Made
28° zondag door het jaar Eucharistieviering R. v. Bronswijk.
Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen. Orgel J. Horbach.
Maandag 14 oktober 2024 10.30 uur Woonzorgcentrum Antonius Abt Terheijden

Viering van Woord en Communie G. v. d. Korput
19.00 uur Tuinzaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’
Rozenkransgebed o.l.v. Ria Horrevoets — van Meel

Dierendag met dierenzegening in

Gummaruskerk Wagenberg
pastoor Ronald van Bronswijk

De allereerste dierendag vond plaats op 4 oktober
1930. Een jaar eerder was tijdens een internationaal
congres van de dierenbescherming die datum
uitgeroepen tot Werelddierendag om aandacht te
vragen voor het welzijn van dieren.

De keus viel op vandaag, vrijdag 4 oktober , omdat het

ook de gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. De heilige die bekend staat om zijn grote respect
voor al het leven en dat van dieren in het bijzonder. Daarom zullen de Ronald van Bronswijk en Giny
van der Korput van de Vijf Heiligen Parochie huisdieren en dierenknuffels gaan zegenen op deze dag.

Naast deze zegening is er ook een mooie PowerPointpresentatie over Franciscus, dierenarts Boer
geeft adviezen over dieren en er is koffie/thee en limonade en ..........
Van harte welkom voor kinderen, ouders en alle dierenliefhebbers en hun dieren.

Waar: In de Gummaruskerk in Wagenberg.

Wanneer: Vrijdag 4 oktober.
Tijd: 18.30 uur —20.00 uur.
Kosten: Een vrijwillige bijdrage is welkom




Een nieuwe koster in onze Vijf Heiligen Parochie

Hallo, mijn naam is Valérie Hermans. Velen noemen mij ook Nina dus ik heb
twee roepnamen, Valérie en Nina. [k woon in Teteringen samen met Boris en
onze dochter Katarina. Bij de Catharina Parochie help ik mee als lector en
doopkoster. In het verlengde hiervan lijkt het mij leerzaam om als koster te
helpen bij de Vijf Heiligen Parochie. Een tijd geleden had ik gezien dat de
Parochie op zoek was naar kosters. Ik vind het heel fijn dat ik hier goed
ontvangen ben en hoop u goed van dienst te kunnen zijn JJ,.

Hartelijke groeten en tot ziens.

Valerie-Nina, heel hartelijk welkom in onze parochie , hopelijk heb je gauw je draai bij ons gevonden
en komt het tot een prettige samenwerking.

Fratelli tutti, allemaal broeders (en zusters)

“ Fratelli tutti “ met die woorden richtte Franciscus van Assisi zich tot zijn
broeders en zusters en liet hen kennismaken met een manier van leven
die doortrokken was van de smaak van het Evangelie.

Op eenvoudige en directe manier legde hij de essentie uit van een open
broederlijkheid die toelaat ieder mens te erkennen, te waarderen en lief te
hebben ongeacht zijn of haar fysieke aanwezigheid,

ongeacht waar hij of zij geboren is of leeft.

Franciscus van Assisi
(1181/1182 - 1226)

Gebed om vrede van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Waar haat mijn hart verscheurt, laat mij liefde brengen.

Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken.

Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemd, laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel is, laat mij geloof brengen.

Waar dwaling heerst, laat me de waarheid uitdragen.

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven.

Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde brengen.

Waar duisternis het zicht beneemt, laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, als wel om te troosten.

Om begrepen te worden, als wel om te begrijpen.

Om bemind te worden, als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven.

Wij vinden door onszelf te verliezen.

Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken en worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven. Amen.




De kleine vrede
Hans-Peter Bartels, franciscaan.

Vrede is voor Franciscus veel meer dan de afwezigheid van oorlog. De ware vrede zit in je hart.

Het is een tevreden zijn met je situatie. En daar hoort ook bij dat we accepteren dat iemand anders
is, anders denkt, anders mag zijn. Ik noem dat de kleine vrede. En die gun ik iedereen. We hoeven
niet allemaal hetzelfde te denken. En wat we vinden, mogen we zelf — op basis van feiten —
bedenken, dat mag je niet voor een ander doen. Laat staan dat je over een ander mag oordelen.
Die rol past ons niet; die rol dichtte Jezus zichzelf niet eens toe:

Wie heeft mij als rechter over u aangesteld? (Lucas 12:14).

Laten we niet oordelen en respectvol naar elkaar luisteren. Dan hoeft er niemand gif te spuien over
het feit dat een ander het niet met je eens is. Het is toch fijn dat je het niet met elkaar eens mag zijn.
Accepteer dat... dat geeft zoveel rust... dat geeft de vrede in het hart.

Of, om met de woorden van Franciscus zelf te spreken:

Ik raad mijn broeders en zusters aan, ik vermaan hen en spoor hen aan in de Heer Jezus Christus om,
terwijl zij door de wereld gaan, niet te twisten en te bekvechten of anderen te oordelen.

Maar zij moeten mild, vredelievend en bescheiden zijn, vriendelijk en nederig en met iedereen
respectvol praten zoals dat hoort. (Uit Franciscus ‘ regel van de Minderbroeders, 3:10-11)

Moed

Franciscus van Assisi heeft ooit gezegd:
'Wij hebben een bepaalde mate van moed nodig
om gelukkig te zijn.'

Wie het leven van deze begenadigde mens kent
weet dat hij de moed had om afstand te doen
van alles wat hij bezat.

Er is moed voor nodig om jezelf te vinden.
En nog meer moed om in jezelf God te vinden
zoals Franciscus dat deed. ( Toon Hermans)

Deel van monument migranten en viuchtelingen in Rome.

Werelddag van de migrant en viuchteling

“ledereen die in Nederland verblijft, heeft recht op voldoende
voedsel, een slaapplaats en hygiéne.” Dat schrijven de
Nederlandse bisschoppen in een gezamenlijke boodschap bij
gelegenheid van de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling,
die zondag 29 september in de katholieke Kerk werd gehouden.
De bisschoppen erkennen dat er in Nederland verschillend gedacht wordt over de opvang van
vluchtelingen, maar noemen het “een evangelische oproep om de naaste in de nood te helpen.”
De bisschoppen onderstrepen een eerdere oproep om “herbergzaam te zijn en om het hart te
openen en royaal te zijn voor hen die door oorlog en vervolging op de vlucht zijn geslagen.”
Daarnaast schrijven de bisschoppen dat viuchtelingen niet alleen rechten hebben, maar ook
plichten: “Van hen mag worden gevraagd mee te werken dat onze samenleving niet ontwricht
raakt maar een veilige plek voor allen blijft.”
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E te Informatie over de Eerste Communie
. en het Vormsel
_Jezus wil vrienden worden met jou!
iy é) Wil J]f hem beter leven kenmnen?
K Kom dan naar de Familiezondagen!
Vaumsel

ledere 2¢ zondag van de maand
Basilitk St. jan Oosterhout

Zit uw kind dit schooljaar in groep 4 (Eerste Communie) of
groep 8 ( Vormsel) en overweegt u uw kind aan te melden
voor de Eerste Communie of Vormsel. Dan vindt u hier informatie.

Voorbereiding samen met de Catharinaparochie in Oosterhout

In het seizoen 2024/2025 zullen de voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel niet
plaatsvinden in onze Vijf Heiligen Parochie (Hooge Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg)
maar plaatsvinden in de H. Catharinaparochie, Markt 17 in Oosterhout.

De uiteindelijke viering van de Eerste Communie vindt voor de kinderen uit onze parochie wel plaats
in onze eigen Vijf Heiligen Parochie en wel op zondag 1 juni 11.00 uur.

De Vormselviering vindt plaats op zondag 8 juni, Eerste Pinksterdag , om 11.00 uur
in de Basiliek St. Jan te Oosterhout, waarbij bisschop Jan Liesen de voorganger is.

De voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel vindt plaats binnen de activiteiten
van de Familiezondagen op de tweede zondag van de maand in basiliek St. Jan.

Zo’n Familiezondag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Start om 9.30 uur in de Basiliek St. Jan te Oosterhout met voorbereidingsactiviteiten voor de
communicanten en vormelingen, activiteiten voor de andere broers en zussen en met opvang
voor de allerkleinsten. Ook voor de ouders zijn er in dit uur activiteiten.

Pauze om 10.30 uur met koffie/thee en limonade in de pastorie op de Markt 17.

Afsluitende eucharistieviering om 11.00 uur afgestemd op jonge gezinnen en we hopen en
verwachten dat u met het gehele gezin komt.

Voor het inschrijvingsformulier voor Eerste Communie of Vormsel of uitgebreider informatie
kunt u terecht op de website van de Vijf Heiligen Parochie (VHP): www.naardekerk.nl

Ik zie er samen met de andere begeleiders naar uit om met jullie , ouders en kinderen,
kennis te maken en om elkaar beter te leren kennen en samen een heel zinvolle en gezellige
voorbereiding te hebben.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Ronald van Bronswijk

Religie betekent voor mij gewone dingen heilig maken. Religie biedt momenten van reflectie en
gemeenschap. Dit zet mij als politica aan tot oprechtheid en het op waarde schatten van de ideeén
van mensen die ver weg staan. Religieuze leiders mogen vaker aanwezig zijn.

Ook in een geseculariseerde wereld is daar behoefte aan. Het valt ook op dat religieuze leiders
elkaar vaak makkelijker weten te vinden dan hun achterbannen in de samenleving.

(Tweede Kamerlid Rosanne Hertzberger tijdens de Prinsjesdagviering, een moment van bezinning
in de Haagse Grote Kerk, voorafgaand aan de opening van het nieuwe parlementaire jaar)
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De Mariavensters in de Gummaruskerk te Wagenberg, foto van Caspar Dingjan

Moaria, is de vrouwelijke glans van God.

De tweede Mariamaand

De katholieke kerk kent tientallen Mariafeestdagen,
zoals Maria Boodschap, Maria Lichtmis.

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans zou worden.

Maar ook de maanden mei en oktober staan in het teken van Maria,
waarvan oktober dan als tweede Mariamaand beschouwd wordt.

Op 7 oktober 1571 versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen
in de slag bij Lepanto. Paus Pius V ( 1566-1572 ) schreef deze overwinning
toe aan de hulp van Maria, hulp die verkregen was door het bidden van
de rozenkrans en de paus bepaalde dat 7 oktober voortaan de dag van

Paus Leo XIII ( 1878-1903) promootte het bidden van de rozenkrans en daarom werd de gehele

maand oktober uitgeroepen als de maand van de rozenkrans.

In de Tuinzaal van Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ wordt elke maandag in oktober onder leiding

van Ria Horrevoets- van Meel de rozenkrans gebeden.
Aanvang: 19.00 uur. Je bent van harte welkom je hierbij aan te sluiten.

Waar begint het werken aan vrede mee ? Het begint heel klein, met het letten op je woorden, met
het niet zomaar alles zeggen wat je denkt, met de controle over je gedachten, met het stapje terug

, even nadenken voor ik iets zeg. Flapuit zijn is niet altijd vredestichter zijn.
(Katharina Michiels, abdis van de trappistinnen in Brecht)




Noyana

Noyana is de titel van een kerkelijk lied uit Zuid-Afrika en het wordt gezongen als mensen met hun
gaven naar het altaar komen. In sommige kerken bij ons gebeurt dit ook, in een kleine processie
vanaf achter in de kerk worden de gaven dan naar voren gebracht.

Maar in Afrika is dit een vast ritueel gepaard met veel zang, instrumentale muziek en ook dans.

De vieringen daar kennen dan ook een veel uitbundiger karakter en een langere duur dan bij ons.
Bij ons is de liturgie vooral een praatliturgie en er wordt al gauw gekeken van ‘Hoe is "t?’

als de viering langer dan een uur duurt.

Onze koren GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt hebben het lied Noyana ook

op hun repertoire gezet. Beluister de onderstaande link voor nadere kennismaking met het lied.

Couleur Locale Noyana - YouTube

De tekst is voluit: Noyana Nithini Pezulu. Het gaat over de reis die wij als mensen maken.
En de strekking ervan is: we zijn allemaal onderweg naar het Paradijs. Wat een opgewekte
boodschap, daar wil ik wel over zingen. Het einddoel van onze reis is dus vreugdevol.

De weg zelf kan kronkelig zijn, en onvoorspelbaar. Hij kan langs pijn en weerstand leiden,
langs fouten en oordelen, langs angst en wanhoop.

De weg voert altijd langs onvolmaaktheid. Maar het einde is vreugde.

Vogeltje , wat zing je vroeg

“Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen
over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant? “
(Boudewijn de Groot in 1973)

Anno 2024, zondagmorgen 22 september, amper 9.00 uur, heeft Ad
Horrevoets zich met zijn fiets op deze stille zondagmorgen

vanuit ‘de May’ een weg gebaand naar Wagenberg,

dat op het moment vol is van afsluitingen en omleidingen.

Onderweg heeft Ad nog het nodige zwerfafval opgeraapt.

Ad fietst elektrisch dus hoeft minder kromgebogen

over zijn stuur tegen de wind in te gaan, dan de eenzame fietser
waarover Boudewijn de Groot zingt. Ad is op weg naar de
Gummaruskerk waar dameskoor GumarAnto en Herenkoor Antonius
Abt Terheijden deze zondag de zang zullen verzorgen. Indachtig het
gezegde ‘Vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot’ de fiets stevig
vastgelegd en daarna, het is een vast ritueel bij Ad, een bankje opgezocht om toch even uit te blazen
en de andere koorleden te zien aankomen om daarna in de Gummaruskerk met zijn hoge ranke
toren , waarbij het torentje van ‘de Bernardus’ op ‘de May’ in het niet valt, de zang aan te heffen.

Wie de eerste wil zijn, zal de dienaar van allen moeten zijn.

Voor Jezus is dienen, dienstbaar kunnen zijn, de uitbloei van ware menselijkheid.
Dienstbaarheid vraagt toeleg, geduld en rijping.

Andere mensen kunnen hoogachten, naar waarde schatten, dat veronderstelt dat je een zuiver
hart hebt, een ruime, vrije geest, een grote toewijding.

Dat vraagt dat ons kleine ‘ikje’ - dat de neiging heeft zichzelf op te blazen- wordt doorgeprikt.
Alleen zo kunnen we onze naasten echt nabij komen en van dienst zijn.

(Emeritus-pastoor Han Akkermans van de Catharinaparochie Oosterhout)



https://www.youtube.com/watch?v=XU9S96CRTMw

Bericht uit Lier: Sint-Gummarusbedevaart Lier 2024
kanunnik Jan Verheyen, pastoor-deken pastorale eenheid Lier.

Naar jaarlijkse traditie vieren wij in oktober onze Lierse stadspatroon
Sint-Gummarus. Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan de bedevaartdag
die dit jaar doorgaat op zondag 20 oktober 2024. Normaal is de bedevaartdag
de zondag na 11 oktober, feestdag van Sint-Gummarus, maar omwille van de
gemeenteraadsverkiezingen op zondag 13 oktober vieren we dus een week
later, op 20 oktober.

We vieren eerst de plechtige bedevaartmis om 10 uur in de kerk van het Heilig
Kruis, Kartuizers, Renaat Veremansplein te Lier. Dus niet in de collegiale Sint-
Gummaruskerk, omdat die omwille van restauratiewerken gesloten is, maar
wel in de zondagskerk van de Pastorale Eenheid. Aansluitend gaan we in een
kleine processie richting Sint-Gummaruskerk waar de feestelijke
Sint-Gummarusprocessie ondertussen gevormd wordt.

We sluiten daar bij aan en stappen mee in de processie door de straten van
Lier, waarin het zilveren reliekschrijn, met de relieken van de patroonheilige,
en het Allerheiligste worden meegedragen.

Het reliekschrijn staat momenteel opgesteld in het Stadsmuseum.

Beeld van

Gummarus in de Op de bedevaartdag wordt doorlopend tot 16.00 uur de band van Sint-
Gummaruskerk te Gummarus opgelegd en kan de relikwie van Sint-Gummarus vereerd worden.
Wagenberg met een Dit ritueel van de bandoplegging komt voort uit het wonder van de boom
dikke tak als waarbij Sint-Gummarus wordt aanroepen als patroon tegen breuken.
verwijzing naar het  Ook tijdens de noveen van 11 tot 19 oktober is er elke dag bandoplegging van
wonder van de 14 tot 15 uur en na elke liturgische viering.

boom. Dit gebeurt in de Sint-Pieterskapel naast de Sint-Gummaruskerk, waar zich het

oorspronkelijke graf bevindt van Sint-Gummarus.

Op de eerste dag van zijn reis naar Rome sloeg hij zijn tent op aan het riviertje de Nete.

Om ruimte te maken moest hij wel een boom omhakken. Maar de man aan wie die boom
toebehoorde was hier woedend over. Toen heeft Gummarus in de daarop volgende nacht de boom
weer rechtop gezet en met zijn gordel stevigheid gegeven.

Een andere versie vertelt dat het niet Gummarus zelf was, maar zijn soldaten die een boom hadden
omgezaagd op privéterrein. Gummarus zou die boom weer op zijn schouders hebben genomen en op
zijn plaats hebben teruggezet. Vervolgens bond hij zijn riem eromheen en de boom was weer de oude
en groeide als kool.

Op basis van deze legende werd Gummarus vroeger aangeroepen bij arm — en beenbreuken
en ook wel bij relatieproblemen. Om alles wat ‘gebroken’ is, weer te lijmen.

Om de 5 jaar staan de Sint-Gummarusfeesten te Lier in het teken van de Grote Ommegang.
Daarin wordt de zilveren reliekschrijn van Gummarus rondgedragen onder begeleiding van de
zogeheten Reuzentrein. Die bestaat uit een aantal praalwagens waarop reusachtig groot zijn
afgebeeld o.a.: de Dolfijn, de Kameel, de Olifant, het Ros Beiaard,

Cor de Kluts, Pallieter, de Leeuw met de Maagd, het Schip van’s Lands Welvaren enz.

Deze Grote Omgang vindt weer plaats in 2026.

Bron: www.heiligen.net
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Treedt Gummarus ( 11 oktober) met droogte in,
de winter zal nat zijn in 't begin.

Volgen op Gommarus droge dagen,
de zomer zal door veel nat mishagen'

Beeld van Gummarus De Gummaruskoek: een bitterkoek
te Lier. met advocaatcreme en chocolade

en een amandeltje erop, een
Wagenbergse lekkernij.

Korenbond dekenaat Oosterhout,

S mengcdle
IeMmengc .
geslaagde korendag te Stuivezand

Berichten

Te Stuivezand werd de jaarlijkse Korendag van het
dekenaat Oosterhout gehouden op zondag 22 april jl. Om drie uur werd begonnen met een lof, waar
onder de gregoriaanse gezangen onder leiding van de heer A. de Wijs gezamenlijk werden uitgevoerd
en het orgel werd bespeeld door de heer P. Oomen. Daarna kwamen de koren bijeen om elk een
gregoriaanse en een meerstemmige compositie uit te voeren, nadat de voorzitter de vergadering
met een hartelijk welkomstwoord had geopend.

Antonius Alexander de Wijs (1901-1964) werd geboren in Zevenbergen, hij was gehuwd met Adriana
Verwater en werd in 1930 hoofd van de toen opgerichte katholieke jongensschool St. Blasius.
Daarnaast was hij vanaf 1930 tot 1959 directeur van het zangkoor in de Blasiusparochie .

In 1959 nam Toon van Osta , onderwijzer op de Blasiusschool, het dirigeerstokje van hem over.
Antonius de Wijs was ook president van de Vincentiusvereniging. Zijn gedachtenisprentje vermeldt
dat hij weldoener der kerk was en lid van het parochiefonds, de voorloper van de huidige Aktie
Kerkbalans.

Het programma werd vlot afgewerkt. In grote lijnen kon worden geconstateerd, dat steeds

weer betere resultaten worden bereikt. Een duidelijk bewijs dat de korenbond stimulerend

werkt en van groot nut is. Als spreker was uitgenodigd dr. P. J. de Bruijn, met wie het bestuur een
goede keus had gedaan. In zijn algemene beschouwing prees dr. De Bruijn de ambitie en de goede
wil waarmede bij de koren gewerkt wordt om hogerop te komen.

Verschillende nuttige wenken aangaande voordracht, uitspraak en toonhoogte werden

met aandacht aanhoord. Op kunstzinnige en tegelijk geestige manier werd de uitvoering

van gregoriaans en meerstemmige muziek behandeld.

Als onderwerp voor zijn toespraak koos spreker de opvatting van het zangerschap als in dienst
van God. Wij moeten, aldus dr. De Bruijn, een groot geloof hebben, niet alles doen uit gewoonte
maar met overtuiging. Niet voor een enkele keer ons honderd procent geven, maar bij het gewone
doen van alle dag. Laten we de liturgie volgen met vuur en stiptheid, zo besloot de redenaar

zijn causerie.

Na een gezamenlijke repetitie van het Cantate Domino van Pitoni, werden de bandopnamen,
gemaakt door de heer A. Kroese uit Breda, beluisterd.

De korenbond kan met voldoening terugzien op deze geslaagde korendag, die een hoopvolle
toekomst voorspelt.




Na de inwijding van de H. Blasiuskerk op
maandag 6 oktober 1930 werd er voor de
pastorie een groepsfoto gemaakt v.l.n.r.:
M.v.Gils, hoofdonderwijzer Ant. De Wijs,
Th.van Lange, Mgr. Hopmans,
bouwpastoor P. Rombouts, C.A. Klaassen,
S. Thijssen en J. v.Groesen.

In het archief van de Vijf Heiligen Parochie
bevindt zich een ingelijste groepsfoto
geschonken door mevr. J. Vermeulen-
Damen, een kleindochter van C.A.
Klaassen.

Bronnen:

Het Gregoriusblad, tijdschrift tot bevordering van kerkelijke toonkunst, jaargang 77, mei 1956.
Gedachtenisprentjes Heemkundekring Made & Drimmelen.

G.J. Rehm: Parochie van de H. Blasius 1930-1980, over 50 jaar kerkgeschiedenis ‘Stuyvezand’.

Bisschoppelijk onderscheiden

Op zaterdag 21 september namen we in de Antonius Abtkerk in Terheijden in een viering voorgegaan
door pastoor Ronald van Bronswijk en met zang van The Anthony Singers Terheijden.
officieel afscheid van Annetti Schaap - de Jongh.
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Het was een druk bezochte viering waarin parochianen, haar man Ad, gezin en familie, haar
vriendinnen, haar buren, leden van Stichting Behoud Antonius Abt , het parochiebestuur en veel
parochievrijwilligers aanwezig waren. Na de viering was er nog een samenzijn in zaal ‘de Abt’ .

Annetti Schaap- de Jongh , wie kent haar niet als het gaat

om de geloofsgemeenschap van Antonius Abt in de Vijf Heiligen Parochie.

Het begon allemaal toen haar kinderen op de basisschool zaten en zij als leesmoeder gevraagd werd
hulpouder te worden bij de voorbereidingen op de Eerste Communie. Zij bleef zich hiervoor inzetten
tot en met dit jaar, dus we praten dan wel al over een periode van zeker 40 jaar.

Bij het toenmalig jeugdkoor ‘De Traaise Flierefluitertjes’ zorgde zij voor de nodige begeleiding en
werkte ook mee aan het samenstellen van de vieringen.

In 1996 wordt zij namens de parochie H. Antonius Abt lid van de Diocesane Pastorale Raad en later
wordt zij gevraagd voor het parochiekantoor in Terheijden, dat toen nog meerdere momenten in de
week open was en nu nog alleen op vrijdagochtend.

Mensen die op vrijdag een misintentie komen opgeven, krijgen altijd een kopje koffie of thee
aangeboden met een koekske en er is altijd ruimte voor een praatje,

waardoor administratieve taken wel moeten wachten tot na de sluitingstijd van 12.00 uur.

De jaarlijkse Aktie Kerkbalans kan ook op haar medewerking rekenen, zo coérdineert zij de
verspreiding van de brieven aan het begin van de jaarlijkse actie, daarnaast doet zij een deel van de
administratie van het kerkhof. Twee taken die zij ook na haar afscheid blijft uitvoeren.

Samen met de koster draagt zij zorg voor het verloop van de vieringen, zij is collectant en als er een
tweede collecte is dan roept zij de hulp in van haar man Ad.

Bij afwezigheid van een lector is zij ook lector en voor uitvaarten en huwelijksvieringen

is Annetti het eerste aanspreekpunt en toen in 2013 de Stichting Behoud Antonius Abt haar
activiteiten startte, werd zij ook lid van deze groep.

Annetti is ook van de kleine attenties, zoals een kaartje naar een zieke in de parochie, het uitprinten
van onze digitale nieuwsbrief voor mensen die geen internet hebben, de uitgeprinte nieuwsbrieven
worden dan weer door haar man Ad bezorgd. Laatst was er een stille
uitvaart, alleen de mensen van de uitvaartonderneming waren er om hun
werk te doen eén Annetti met een bloemetje namens de parochie.

Op grond van dit alles hebben het pastorale team en parochiebestuur voor
Annetti de bisschoppelijke onderscheiding aangevraagd als grote dank,
namens onze parochianen, voor al haar jarenlang sjouwen ten bate van de
parochie en de parochianen. Deze onderscheiding , bestaande uit een
zilveren draagspeld, een zilveren schild met daarop het wapen van ons
bisdom en een oorkonde, werd haar uitgereikt tijdens de viering

op 21 september onder een daverend applaus van de aanwezigen.

Op 21 september was Annetti haar officiéle afscheid, maar op vrijdagochtend zal haar fiets met de
grote fietstassen nog bij de sacristie te zien zijn, want pas begin november zet zij een punt achter de
meeste van haar taken. Tegen die tijd zullen we u op de hoogte brengen hoe het een en ander dan
geregeld wordt op de vrijdagochtend.

Vriendelijk zijn tegenover ‘aardige’ mensen is geen kunst.
Maar vriendelijk blijven tegenover ‘onaardige’ mensen kan de wereld veranderen. ( Rik Torfs)
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Onze Lieve Vrouw van Fatimabedevaart 13 oktober 2024

Heilige Bartholomeuskerk
Kerkplein 4, 4765 CJ Zevenbergschen Hoek

13.30 uur: Kerk open
14.00 uur: Aanbidding en Rozenkransgebed
Aansluitend Eucharistieviering
Celebranten: Peter de Rooij, em. pastoor
Michaél Bastiaansen, em. diaken
Koor: Sint Cecilia Zevenbergschen Hoek

o.l.v. Kitty Lokate

Na afloop gelegenheid tot ontmoeting

Op vrijdag 18 oktober 2024 verschijnt Nieuwsbrief VHP 160.

Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan
ook. Deze dient u te sturen naar: info@naardekerk.nl

Neemt u ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie:
www.naardekerk.nl Volg onze parochie ook op Facebook.
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